
 

DAG 18  | HET HELEN VAN HET MENSELIJK 
                  ONDERBEWUSTZIJN 

Prayer 129 

Het menselijk onderbewustzijn behoort toe aan het Goddelijk Zelf  
en aan het Goddelijk Zelf alleen.  
Dit menselijk onderbewustzijn wordt niet langer bewoond 
door zware, lagere energieën.  
Ik roep de Heilige Geest op om nu alle dierbare aanwezigen  
die hier voor heling zijn naar het Licht te brengen.  
Deze aspecten zijn nu liefdevol gezegend, vergeven en vrijgelaten,  
in de Liefde, het Licht en de Heelheid van het universele Goddelijk Bewustzijn.  
Jullie zijn opgetild in Liefde, gevuld met het Licht van het Goddelijk Zelf,  
vrij van de zwaarte van lagere trillingen.  
Jullie zijn opgetild in het Licht van het Goddelijk Zelf,  
opgetild in het Licht van het Goddelijk Zelf, 
opgetild in het Licht van het Goddelijk Zelf.  
(herhalen totdat je voelt dat het lichter is)  
Jullie leven nu in het Licht van het Goddelijk Zelf.  
Jullie leven nu in het Licht van het Goddelijk Zelf.  
(herhalen totdat je voelt dat het genoeg is)  
Vrij om de ware aard van je Wezen tot uitdrukking te brengen.  
Vrij om jouw Goddelijk Zelf te zijn, wie JIJ werkelijk BENT.  
Ga nu, in vrede en Liefde, in het Goddelijke Licht.  
Ik weet nu dat de heilige Aanwezigheid van het Goddelijk Zelf  
Goddelijke Energie, Liefde, Licht en vrede brengt  
die dit menselijk onderbewustzijn nu vullen, doordringen en omringen.  
Dit menselijk onderbewustzijn is nu getransformeerd tot een heilige ruimte,  
gevuld met het Licht van de Liefde van het Goddelijk Zelf.  
Dank U, I AM, en ZO IS HET.  
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Prayer reeks van de Helende woorden


