
 

DAG 2  | LEVEN IN HET GODDELIJKE HART 

Prayer 73 

Wanneer je een mystiek leven leidt, en je Goddelijkheid uitdrukt, krijgt jouw 
leven een diepgaande betekenis en Kracht. 

IK BEN een oneindig Wezen.  
IK BEN een stralende Lichtdrager. 
IK BEN één met oneindig leven en oneindige Wijsheid. 
Mijn hart is één met het Hart van mijn Goddelijk Zelf. 
Mijn mind is één met de oneindige Goddelijke Mind.  
Mijn lichaam is één met het onsterfelijke Lichaam van mijn Goddelijk Zelf.  
Het Licht van mijn Goddelijk Zelf schijnt helder door me heen. 
Het eeuwige leven van dit Goddelijk Zelf in mij leeft en ademt 
in mij, door mij, overal om me heen, als mij.  
Het leven van mijn Goddelijk Zelf, het enige leven, is nu míjn leven.  
De zuivere Volmaakte Levensenergie van mijn Goddelijk Zelf  
stroomt door mij heen, 
vanuit het centrum naar de omtrek, nooit eindigend.  
Dank U, I AM, en ZO IS HET.  
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Prayer reeks van de Helende woorden


